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Beerens, Kees en Frans Huijbregts. 2001. Kempische militairen in de Oost: Herinneringen aan 
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Eersel: Stichting Oud-Indië-gangers. 
Beilers in Nederlands-Indie: 1945-1950: ‘We hebben hier goed werk gedaan!’. 2004. Beilen: 
Historische Vereniging Gemeente Beilen. 
Bekkum, Gerrit van, Joep van Burgsteden en Wim van Nimwegen. 2016. Soldaat in Nederlands 
Indië: Een boek over jonge mannen uit Achterveld, Stoutenburg en omgeving als militair in 
Nederlands Indië. Z.p.: Z.n.* 
Bent, P.J. van den. 1996. Ik zou nog eens willen weten...: Verhalenbundel voor onze 
(klein)kinderen over onze jaren in de tropen, 1947-1965. Z.p.: z.n.  
Bentschap Knook, Frans en Freek de Keizer. 1990. Het vergeten leger. Dl. II: 1949-1950. Alphen 
aan den Rijn: Holland. 
Bentschap Knook, Frans. 1986. Het vergeten leger. Dl.1: 1947-1948. Alphen aan den Rijn: 
Holland. 
Berends, P.F. 1993. Tahoen 2 jang soedah loepa: De vergeten jaren, Twentse jongens in 
Nederlands-Oostindië en Nieuw-Guinea 1942-1962. Z.p.: z.n. 
Berends, Piet. 1997. Indonesië op het tweede gezicht: Een laat weerzien met terugblikken naar 
toen. Haaksbergen: Hassink Drukkers 
Berenpas, Koen. 2009. Het was slechts oorlog: 15 interviews met oude en jonge Friese veteranen. 
Franeker: Van Wijnen. 
Berenpas, Koen. 2009. Het was slechts oorlog: 15 interviews met oude en jonge Friese veteranen. 
Franeker: Van Wijnen. 
Berg, Bram van den . [z.j.]. Http://eindespoor.nl/luchtpost/home.php 
Berg, Joop van den, Idrus en P.I. Naipospos. 1993. Bersiap: Nederlands-Indonesische verhalen. 's-
Gravenhage: BZZTôH. 

http://eindespoor.nl/luchtpost/home.php


Berg, Piet van den. 1999. Militairen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek in Nederlands-Indië en 
Nieuw-Guinea 1945-1962. Z.p.: z.n. 
Bergh, Nico van den, en Constant van Casteren. 2001. Respect en erkenning: Veteranen Schaijk-
Reek in Nederlands-Indië 1945-1950. Z.p.: z.n. 
Bergmans, Henri. 1950. Oost-Java: gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Z.p.: z.n. 
Berkelaar, Wim, Karen Polak en Judith Schuyf. 2000. Een stilte die spreekt: Herdenken in 
diversiteit. Amsterdam; Utrecht: Anne Frank Stichting ; ICODO ; Nationaal Comité 4 en 5 mei.  
Berlo, Bertus van. 1997. En ons moeder skrûwde...: Gemertse jongens als militair in Indonesië en 
Nieuw-Guinea 1945-1962. Gemert: Heemkundekring ‘de Kommanderij Gemert’ i.s.m. 
Initiatiefgroep Gemert. 
Bersselaar, Jan van den, et al. 2009. Over Unentse soldaten overzee: ‘Den Vaderlant Ghetrouwe’ 
in Nederlands-Indie 1945-1950. Udenhout-Biezenmortel: Stichting Heemcentrum 't Schoor. 
Beuzel, Henk. 1991. Avonturen en gevolgen. Assen: z.n. 
De bevrijders van Tangerang. [1946]. 's-Gravenhage: Legervoorlichtingsdienst. 
Bierbooms, Frans. 2010. Zij gingen voor orde en vrede. Oud Gastel: Heemkundekring 'Het Land 
van Gastel'. 
Biesheuvel, Sanne. 2019. Oorlog aan de overkant. De belevenissen van een hospik in Indië / 
Indonesië. Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer.* 
Bijker, H.A. 2009. Hospik op patrouille: Mijn diensttijd van 1 juli 1947-1 juli 1950. Vriezenveen: 
Stichting Veteranen 5-5 RI. 
Bijker, Hendrik Antoon Bijker. [2008]. Lotgevallen van de soldaat/soldaat 1 H.A.: Bijker in de 
periode 1947-1950 ingedeeld bij 5-5-R.I. Z.p.: z.n. 
Bijker, Hennie, Jan Jansen Venneboer, Martin van Veelen en Jan van der Vegt. 2009. Ontmoeten 
en herdenken: Terugblik op de reünies van 5-5 R.I. Zutphen: Stichting Veteranen 5-5 R.I.  
Bijker, Hennie. 2012. 5-5 R.I.: Terugblik bij het 65 jarig bestaan 1947-2012. Vriezenveen: 
Stichting Veteranen 5-5 RI. 
Bijkerk, R.P.F., M. Elands en K. Kornaat. 2010. Oorlogen en vredesmissies: Ervaringen van 
Nederlandse veteranen 1940-2010. Amsterdam: Balans.  
Bijnen, Jacques. 1999. Veldhovense jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 
1945-1962. Veldhoven: Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. [Bijdragen tot de geschiedenis 
van de gemeente Veldhoven, 6.] 
Binsbergen, J. van. [1950]. 3-41 R.V.A. in de tropen. Z.p.: z.n. 
Blankenstijn, Andre. [z.j.]. Http://www.7decemberdivisie.nl/ 
Bleijenberg, Jan Huibert. 1995. Dagboek van een Puppes 3: Marinier zeemilicien Jan Bleijenberg. 
's-Gravendeel: z.n. [http://www.indie-1945-1950.nl/dagboek.htm.] 
Blekendaal, Martijn. 2013. "Indiëganger in gewetensnood: Piet van Staveren kiest voor Indonesië 
en deserteert." Historisch Nieuwsblad 5: 66-73. 
Blijdorp, B.A. 2003. Een portret van negentig Wieringermeerders als militair in Nederlands Indië 
en Nieuw Guinea [1945-1962]: Vier van hen zijn niet teruggekeerd: P. Lockx, J. van Strien, H. 
Bekema, N. Sijm. Middenmeer: Historisch Genootschap Wieringermeer. 
Blokker, Bas. 1999. ‘Onze jongens: En hoe Indië verloren ging’, NRC Handelsblad, 2 januari. 
Blom, J. 1950. Awas, pijp-pijp datang!: Gedenkboek geschreven door en voor de manschappen 
van 5-5 R.I. Z.p.: z.n. 
Blom, V.J.L. 1997. Odyssee van een marinier: Omzwervingen en lotgevallen van de uit de rangen 
opgeklommen officier der mariniers (Ltzvk 2 O.C. b.d.) Arie van Wijk. Z.p.: z.n. 
Bocken, Chérie. 2006. Van moederland naar vaderland. Utrecht: Gopher Publishers. 
Boeijen, J.D. van. 2009. De jongens van ‘Toedjoe Poeloe Doea’: Herinneringsalbum van het 
Bataljon 3-14 R.I., 3e Infanterie Brigade Groep, 1 Divisie ‘7 December’, West-Java 1946-1950. Z.p.: 
z.n. 
Boer, Cornelis den, en Ermi Jansen. 2009. Was het dit wel waard?: Getuigenissen van een soldaat 
in Nederlandsch-Indië. Z.p.: z.n. 

http://www.7decemberdivisie.nl/


Boer, Jack en Bouwe Lunstra. 1997. Koninklijke Olie in Indië: De prijs voor het vloeibaar goud 
1939-1953. Bergen: Bonneville. 
Boermans, Th. 2013. Worsteling met het verleden: Levensverhaal van een Venlonaar. Sittard: 
Limburger.nl/mijnboek. 
Boeijen, van J.D. 2018. Zij werden geroepen. Het Indiëmonument in Andelst. Z.p.: z.n.* 
Boin, Mat. 1973. Uit het dagboek van een Stoter. Z.p.: z.n.  
Bolhuis, Siebo. 1997. "50 jaar na dato," 1946-1996. Z.p.: z.n.  
Bonnet, Kees. 2000. Portret mozaik spandrich Bonnet: Belanda - Indonesia - Belanda = Portret in 
mozaiek van soldaat 1e klas Kees Bonnet: Nederland - Indonesië - Nederland. Leiden: Bonnet. 
Boomsma, J. 1950. Soldaat overzee: Indonesië zoals wij dat zagen! Een fotoboek. Z.p.: z.n. 
Boonstra-de Jong, E., en J.W. de Jong. 2003. Van infanterist tot radiomonteur: Herinneringen van 
een Friese dorpsjongen aan zijn diensttijd als dienstplichtig militair in het voormalig Nederlands-
Indië 1947-1950. Zwolle: Bergboek. 
Bos, H. en Felix Thijssen. 1996. ‘“Er zijn maar drie dingen: de natuur, de ‘Last Post’ en mijn 
moeder”’, De Opmaat 2-2: 13-8. 
Bosma, Ulbe. 2010. Indiëgangers: Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken. Amsterdam: 
Bakker. 
Bosman, Jeanette en Rob Escher. 2010. Giovanni Hakkenberg: Mens en marinier. Z.p.: z.n.  
Bouma, J.J. 1999. Repliek: Nederlands-Oost-Indië: Dekolonisatie? Z.p.: z.n. 
Bouman, B. 2015. Succes in een verloren oorlog : Het 6e Regiment Veldartillerie en zijn Speciale 
Troepen in de onafhankelijkheidsstrijd van de Republiek Indonesië,̈ 1946-1949. Nijmegen QV 
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veteraan: 1948-1950, ingedeeld bij het Korps Militaire Politie op Java. Z.p.: z.n. 
Rockx, Kees. 1986. Retourtje Indië. Z.p.: z.n. 
Rockx, Kees. 1991. Kroniek van het Eerste Bataljon Jagers OVW 1945-1948: Jagers en jagerslatijn. 
Z.p.: z.n.  
Rombout, M.W. 1948. Ter herinnering aan Uw verblijf op Sumatra: I-1 R.I. Belawan: z.n. 
Ronner, B. 1993. Van huis en van haard naar het land van de Tokkèhs: Indië-dagboek '46-'49-'92. 
Bedum: Profiel. 
Rooijen, Ko van. [1986]. Tussen goenoeng en guerilla (tussen berg en vrijheidsstrijd). Utrecht: z.n. 
Rooy, Peter de. 1949. Herinnerings-album van de Verbindingsafdeling 7 December-Divisie. Z.p.: 
z.n. 
Rosheuvel, Ch.A. [1989]. Van West naar Oost: De rol van de Curaçaose Rode-Kruiscolonne in het 
voormalig Nederlands Oost-Indië. Zutphen: De Walburg Pers. 
Roskam, Jac. 2003. Uit het marineleven gegrepen. Hengelo: Uitgeverij Smit van 1876. 
Rossum, G.M. van. 1985. Het vreemde leger. Z.p.: z.n. 
Rozemuller, Janke. 2010.  ‘“Ik leefde van dag tot dag”: Willem Cirkel was chauffeur op Sumatra’, 
Checkpoint 11-4: 32. 

http://www.semarang.nl/verhaal/articles.php?lng=nl&pg=112
http://www.indiegangers.nl/index.php/digiboek
http://www.indiegangers.nl/index.php/digiboek/category/29-oorlog-van-een-gewoon-soldaat
http://www.indiegangers.nl/index.php/digiboek/category/29-oorlog-van-een-gewoon-soldaat


Ruiter, Benno de, Hannie de Ruiter en Rienus de Ruiter. 2004. On active service: 27 juni 1946 - 18 
september 1946: Briefverslag van zijn uitzending als army doctor naar Nederlandsch Indië. Z.p.: 
z.n. 
Ruiter, Kees de. 1998. De Indiëgangers: Over de in de jaren 1945-1950 uit Hardinxveld en 
Giessendam uitgezonden militairen in de oorlog met de Republiek Indonesië. Hardinxveld-
Giessendam: Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. 
Rutgers, W. 1990. Eelder jongens in Indië 1945-1950. Z.p.: z.n. 
 
Salomons, Anne. 2003. ‘De langste dag van tankschutter Van Berkel’, Checkpoint 4-9: 22-3. 
Salomons, Anne. 2005. ‘“Zo leuk was het niet voor onze jongens overzee”: Ooggetuige 
filmopnames “nep” patrouille in Nederlands-Indië’, Checkpoint 6-10: 32-5. 
Salomons, Anne. 2007. ‘“Uit de machinekamer klinkt hemelse muziek”: Indië- en Koreaveteraan 
Leen Puister leidt restauratie mijnenveger Mahu’, Checkpoint 8-1: 32-4. 
Salomons, Anne. 2010. ‘“Strijd om Indonesië was doelloze zaak”’, Checkpoint 11-2: 36-8. 
Salomons, Anne. 2010. ‘Korea-crisis domper op toekomst Indiëveteranen’, Checkpoint 11-1: 24-6. 
Salomons, Anne. 2010. ‘Van “deserteur” tot gelauwerde telegrafist: Indiëveteraan Aad Poortvliet 
hield vitale radioverbinding Timor in stand’, Checkpoint 11-7: 36-8. 
Salomons, Anne. 2011. ‘“Uit de derde wagon kwam helemaal niemand”: Indiëveteraan Joop 
Eikenboom was getuige van drama met gevangenentransport’, Checkpoint 12-5: 24-5. 
Salomons, Anne. 2013. ‘“Je hoorde weinig over Indië”: Veteraan schreef meerdere boeken over 
uitzending’, Checkpoint 14-7: 16-7. 
Salomons, Anne. 2014. ‘“Urenlang oog in oog met de TNI”: Eenheid Indiëveteraan verliet na 
Tweede Politionele Actie als laatste de stad Djokja’, Checkpoint 15-3: 46-8. 
Salomons, Anne. 2015. ‘“Ik vond alles meteen geweldig”’, Checkpoint 16-4: 32. 
Santen, A. van. 1949. Politionele actie 1948: Ve Bataljon Infanterie, "W" en "T" Brigade. 
Magelang: z.n. 
Scagliola, Stef. 2004. ‘Geboren uit liefde in tijden van oorlog’, Checkpoint 5-9: 40-42. 
Schaap, Dick. 1999. ‘Tivadar Spier en het verschil tussen doden en moorden’, De Opmaat 5-2: 30-
5. 
Schaap, Dick. 2003. ‘De langste dag van tankschutter Van Berkel’, Checkpoint 4-9: 22-23. 
Schaap, Dick. 2007. ‘“Die tekeningen spelen nu nog een rol”: Korporaal vereeuwigde gein en 
verdriet op de buitenpost Pekalongan’, Checkpoint 8-8: 12-13. 
Schaap, Dick. 2012. ‘“Dodental Rawagede strookt niet met werkelijkheid”: Interview met oud-
sergeant Fokke Dijkstra van 3-9 RI’, Checkpoint 13-8: 20-22. 
Schaik, J.H. van. 1997. Spiegel historiael: 5e Bataljon Garde-Jagers. Z.p.: z.n. 
Scheer, Wilbert. 2007. De stilte voorbij: Het verhaal van Albert Scheer. Z.p.: z.n. 
Scheers, J.F. [1949]. Djokjakarta. Z.p.: z.n. 
Schenk, Guus, Frits Beijer en Jos Bakker. Tussen Alcantara en Zuiderkruis: Een verhaal over de 
belevenissen van het IIIe (7e) Bataljon van het Oorlogsregiment Stoottroepen in het voormalig 
Nederlands Oost Indië. Z.p.: z.n. 
Schermers, G. 2001. Toch niet vergeefs!!??: Militaire diensttijd Ned. Oost-Indië 1946-1948. Z.p.: 
z.n. 
Scheuer, M., en L. Takken. 1989. Aan de wieg van de marva en de beginperiode van haar 
bestaan: schetsen uit de geschiedenis van de Marine Vrouwen Afdeling van 1944-1950. Z.p.: z.n. 
Schilling, Ton. 1949. ‘Uw jongens: Onbaatzuchtig jegens de bevolking, ridderlijk jegens de eerlijke 
vijand, mens jegens de krijgsgevangene’, De katholieke illustratie: Zondags-lektuur voor het 
katholieke Nederlandsche volk (28 juli 1949): 933-8. 
Schilling, Ton. [1953]. Spoor, onze generaal. Amsterdam: Meulenhoff. 
Schilt, Jan. 1989. Soldaatje spelen onder de smaragden gordel. Amsterdam: Mets. 
Schinck, P.J.G. 1999. 'En weer werd de vijand verslagen': Dagboek Hein Peeters, Tjipanas 21 juli 
1947: De Baarlose jongens in Indië 1945-1950, Baarlose sprokkelingen 33. Baarlo: Stichting 
Historische Werkgroep de Borcht. 



Schmidt Crans, P.A.H. 2002. Tussen eskadron en squadron: Beknopte autobiografie van een 
oorlogsvrijwilliger. Z.p.: z.n. 
Schmidt, H. 1961. In de greep van Soekarno: Achtergronden van een proces tegen een 
Nederlander. Leiden: Sijthoff. 
Schoeman, Jan. 2015. ‘“Knechtjes van de suikerberen”: Veteraan Peter Will kijkt terug op de inzet 
van Nederlandse militairen in Indië’, Checkpoint 16-3: 40-41. 
Schoeren-Brummans, Lisette. 2014. Indië 1947-1948: Een prachtig land in oorlog. Soest: 
Boekscout.nl. 
Scholten, P. 1975. Kontakt 5-11 RI 1947-1950. Z.p.: z.n. 
Scholten, P.R.I. 1950. ... Herinnerings-album 5-10 R.I.: achter de Sinabun scheen toch de zon... 
Medan: z.n. 
Schotsman, J. 1949. 37 A.A.T.: Een jaar in de tropen, 20 februari 1949. Z.p.: z.n. 
Schouten, J., T.J. Jansen Venneboer en H.A. Bijker. 1997. 5-5 R.I., 1947-1997. Doetinchem: 
Wedeo. 
Schriek-Van der Stelt, Els en Gert Jan Schriek. 2016. Brieven van mijn vader Antonie van der Stelt. 
Alphen aan den Rijn: Printforce.* 
Schuitemaker, L. 1996. 10e Regiment Infanterie: IIIe Bataljon. Z.p.: z.n.  
Schuppen, J. van. 1997. Sprang-Capelle als militair naar Nederlands Indië. Z.p.: z.n. 
Schüssler, Bert. 1998. Naar eer en geweten. Diemen: De Bookmakers. 
Schuurmans, Tini. 2012. De verhalen van de sobats van het 3e Bataljon Garderegiment ‘Prinses 
Irene’ tijdens hun uitzending, 1946-1949. Z.p.: z.n. 
Senhorst, Jonathan en Henk Senhorst. 2009. "Hier is alles nog rustig". 2de herz. uitg. Z.p.: z.n. 
Siebenga, Jan. Indrukken van Nederlands-Indië: Verhalen, gedichten over en foto's van de 
politionele acties, het land en de mensen. Z.p.: z.n.  
Sieverink, Willem N. 1994. Wah........man: het enige echte tweede legerdarisch kookboek: 
verhalen en Indonesische (magnetron) recepten. Voorthuizen: Copressco. 
Sikkens, Ab. [1999]. 15e Genie Veld Compagnie: 30 juni 1947-29 juni 1950: Geschiedenis van een 
dienstplichtig soldaat. Z.p.: z.n. 
Sillevis Smitt, J.H. 1947. Met onze mariniers naar Indië. Amsterdam: W. ten Have. 
Sipkes, C. 1949. Van Preanger naar Bantam: Jubileumuitgave van het 3e Bataljon, ter 
gelegenheid van het 120-jarig bestaan van het Garderegiment Jagers. Z.p.: z.n. 
Smeitink, G.J., en C. Visser. 1992. Logboek 1-41 RVA: Verhalen en wetenswaardigheden. Z.p.: z.n. 
Smits, Frank. 1991. ‘Een ander pakje aan: De ideeën van dienstplichtige militairen over het 
conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesië, 1945-1949’, Jambatan: tijdschrift voor 
Indonesische geschiedenis 9-3: 122-131. 
Smits, Johannes Adriaan. 1989. Herinneringen = Memoirs. Gailes: L.E. Aberdeen. 
Smits, Noud. 2006. Nou, tabee dan, ik groet je...: Wetenswaardigheden van een vijfjarig verblijf in 
Indië 1945-1949. Moergestel: Heemkundekring ‘De kleine Meijerij’. 
Smolders, A.J. Dré en Geert Smolders. 2011. De oorlog van mijn vader: Militaire dienstplichtjaren 
op Midden-Java in voormalig Nederlands-Indië van maart 1948-april 1950. Zoetermeer: Free 
Musketeers. 
Smulders, Robbert Maria. 1988. Een stem uit het veld: Herinneringen van de ritmeester-adjudant 
van generaal S.H. Spoor. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. 
Snackers, John. 1995. Oud Mariniers Oostelijke Mijnstreek: "een verhaal apart". Schinveld: 
Contact Oud Mariniers.  
Sneep, F. 2002. Van de polder naar de sawa. Sommelsdijk: Heemkundige Kring Fijnaart en 
Heijningen. 
Snijder, Klaas. 2012. De laatste lichting. Soest: BoekScout.nl. 
Snijders, Marcel. 1999. ‘Een houten kistje met veertien schroefjes: Verders geen nieuws meer 
vandaag’, De Opmaat 5-6: 10-12. 
Snijders, Rien. 2005. Wij werden misleid. Oosterbeek: Kontrast. 
Snijtsheuvel, Karel C. [1958]. Onthullingen van achter het bamboegordijn. Breda: Neerlandia. 



Snitker, Wim. 1949. Om nooit te vergeten. Heemstede: De Toorts. 
Somerwil, C.A. 1950. Ons eskadron: Gedenkboek van het derde Eskadron van de tweede Afdeling 
Regiment Huzaren van Boreel, maart 1947-april 1950. Haarlem: Tjeenk Willink. 
Soldaat Overzee. 1948. Hengelo: Smit & Zoon.* 
Spaninks, Kees. 2000. Briefsnippers in de kali: Roman. Franeker: Van Wijnen. 
Speerstra, Hylke. 2015. Op klompen door de dessa: Indiëgangers vertellen. Amsterdam, 
Antwerpen: Atlas Contact. 
Spinhof, Herman. 2019. Vertrapte illusies. Verborgen oorlogsherinneringen van Molukkers. 
Zutphen: Walburg Pers.* 
Spinhoven, Chris en F. Marcelis. 1993. Herinneringen aan de 42e Zibva. Meppel: Krips Repro. 
Sprang, Alfred van. 1949. Laatste acte: Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië. 's-
Gravenhage: Van Hoeve. 
Sprang, Alfred van. 1949. Wij werden geroepen: De geschiedenis van de 7 December Divisie, met 
zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen. 's-Gravenhage: Van 
Hoeve. 
Spreeuwers, Roelf. 1980. De lange weg: Als oorlogsvrijwilliger naar Ned. Indië. Stadskanaal: 
Roorda. 
Staleman, J. 1948. 2 jaar 6e Afd. Art. KL. Palembang: Ebeling. 
Steen, Piet van der. 1993. De Limmer soldaten in Nederlands Oost-Indië. Limmen: Stichting Oud 
Limmen. 
Steen, Theo van der, en H.J. Kuster. 2003. Een Zandbergse jongen: Indisch dagboek 1946. 
Wageningen: Leida. 
Steenhuis, Menno. 2005. Onhoorbaar groeit de padi: Front-soldaten in een verloren oorlog: 
Indonesië 1948-1950. Z.p.: z.n. 
Stegman, J.L. 1947. Militair kookboek voor het Koninklijk Nederlandsch Indisch leger. Z.p.: z.n. 
Sterken, Jan. 1996. 50 jaar 4-10 RI: 7 november 1946-1996. Z.p.: Reüniecommissie 4-10 RI. 
Suurland, Kees. 1999. Geweren spreken geen Maleisch. Enschede: Van de Berg. 
Sytzen, Job. 1960. Soldaat; Ravijn; Landgenoten. Leiden: Sijthoff.  
 
Telman, Derk Jan. 1998. Tempo Doeloe: Hardenbergers en Indië. Z.p.: z.n. 
Ter herinnering 3 jaar U Brigade: 2 maart 1946-1949. 1949. Z.p.: Dienst Welzijnsverzorging 
Midden Sumatra. 
Themanummer Indië. 1946. Ons Leger 30: 9-10. 
Thomson, A.A.J.J. 1948. Herinneringsalbum 1e Infanterie brigadegroep C divisie "7 December". 
Leiden: Sijthoff. 
Tienen, Con van. 2005. Mijn levensloop, 1920-1950. Z.p.: z.n. 
Tillema, Piet (red.). 1984. "Zelfportret" van de 31e Hp.V.A.: 17 september 1946 tot 20 februari 
1950. Z.p.: z.n.  
Timmermans, A.J.H. 2005. De geschiedenis van de naar Oost en West uitgezonden militairen uit 
de gemeente Broekhuizen, 1945-1950, 1950-1962. Broekhuizen: Historische Kring Broekhuizen. 
Timmermans, M.F.J. Frans. 1998. Hop en palmen: Herinneringsboek van Schijndelse militairen in 
Nederlands-Indië, 1945-1950. Z.p.: z.n. 
Tjeenk Willink, A.J. 1994. Mijn herinneringen aan de oorlog met zijn aanloop en nasleep. Z.p.: z.n. 
Tjioe, Sam. 2013. Indië land van mijn dromen: De KNIL tijd van Peter Fonkert. Z.p.: z.n. 
Trigt, Jan van, Inge Wolters-van Trigt en Tom Visser. 2007. Duizend dagen Indië: Het dagboek van 
Jan van Trigt 1945-1948. Soesterberg: Aspekt. 
Trip, F.H.P. 1990. Brieven uit Indië 1946-1949. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. 
Trommelen, Mattie. 2006. ‘Ik zal blij zijn ak d'n Oostroutse toren weer zie’: Oosterhoutse jongens 
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